Kerstliturgie 2024 Elisabeth Magazine
Kerst, Licht in jouw wereld

‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker
wonen worden door een helder licht beschenen.’ (Jesaja 9: 1)

Welkom en gebed

Dank U wel Heer, dat U ons uitnodigt op deze feestelijke Kerstviering. Dat we bij
elkaar mogen zijn om het feest van Uw geboorte te vieren. Zo’n tweeduizend jaar
geleden bent U als een Licht in de wereld gekomen, omdat U ons wilde bevrijden
van onze zonden. Uw Licht scheen in onze donkere wereld en als wij U volgen,
zullen wij nooit meer in de duisternis wandelen. Dank zij U hebben wij het Licht
van het Leven. Dank U wel Heer Jezus, voor dit grote wonder! Geef ons een
gezegend samenzijn. Dit vragen we U in Jezus Naam. Amen.

Luisterlied bij het aansteken van de kaarsen: Licht voor de wereld
(De kinderen mogen de vier witte kaarsen een voor een aansteken).
https://youtu.be/hvsQ61tx54k?si=LFSHW3SYxZ33FG1n

Schriftlezing: Het Kerstverhaal volgens Matthelis.

‘De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was
uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn
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door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar
niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit
overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: "Jozef, zoon
van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze
draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam
Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd omdat
in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De
maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel
geven,”wat in onze taal betekent: ‘God is met ons". Jozef werd wakker en deed wat
de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij
had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf
Hem de naam Jezus.” (Mattheus 1:18-25, NBV21).

De geboorte van de Here Jezus was in het Oude Testament al aangekondigd, onder
andere door de profeet Jesaja:

’Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam
Immanuel geven.’ (Jesaja 7:14, HSV).

En even verderop spreekt de profeet over een groot licht dat het volk zal zien.
Jesaja heeft het hier over Jezus, het Licht van de wereld. Hij is het Kind ons
geboren en de Zoon ons gegeven:

’Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker
wonen worden door een helder licht beschenen. (Jesaja 9:1, NBV21).

’Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn
schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God,
Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor
de troon van David en voor zijn koninkrijk; ze zijn gegrondvest op recht en
gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse
machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.’

(Jesaja 9:5-6, NBV21).

In het Nieuwe Testament zegt Johannes dat Jezus als een Licht in onze duistere en
zondige wereld is gekomen.



‘Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.’
(Johannes 1: 9).

Over dat Licht gaan we nu zingen:
Daar is uit ’s werelds duist’re wolken

Daar is uit 's werelds duist’re wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!

Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.

De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

Wat heil, een Kind is ons geboren,

een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,

zijn last is licht, zijn juk is zacht.

Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden
zijn wondren van genaad’ alleen.

Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treen.

o Vredevorst, Gij kunt gebieden

de vreed’ op aard’ en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,

dat al wat ademt voor U kniel!

Des Heren ijver zal bewerken,

dat Hij de zetel, U bereid,

met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!

(Gezang 26, Liedboek voor de kerken)
https://youtu.be/bR55JYpfKPo?si=J1hUc5NyDJ2ed6z
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Zingen: Wees gerust

Wees gerust, wees gerust,
hemel en aarde zingt!

Deze nacht scheen Gods licht
liefdevol in ons duister.
Halleluja, halleluja!

Wees gerust, wees gerust,
vrede op aarde komt!
Christus is als een kind
daar in die stal geboren.
Halleluja, halleluja!

Wees gerust, wees gerust,
zing en getuig van Hem!
Jezus leeft. Immanuél

als onze Heer en Redder,
Halleluja, halleluja!

https://voutu.be/zRZ4gHFEcdU?si=61-e3yKt3Hy) nvu
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Kerstgedicht: Ster in de wolken

In de donkere nacht
schijnt een ster

door de wolken

is ons Redding gebracht
Die verlicht

alle volken

Hoor daar zingt

een engelenkoor

het klinkt

de hemelen door

glorie het is vervuld

God verzoent onze schuld.

Leo Heuvelman (christelijkegedichten.com)
Zingen: Licht in de nacht

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken
dit is de nacht dat Zijn leven begon.

‘n Sluier van angst en pijn lag op de volken
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen

stralend breekt die held’re morgen aan.

Prijs nu zijn naam samen met de engelen.
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. (2x)

Wat Hij ons leert is geven om een ander
liefde alleen is de weg die Hij wees.

En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu zijn naam samen met de engelen.



O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. (2x)

(Opwekking 527)
https://voutu.be/s4UFmDbQj5g?si=4ykszsdU1leizUjP8

(Ook heel mooi is de Engelse versie: O, holy night:
https://youtu.be/Y10Lk54R5Xg?si=qS8D8DyE5twgRGXo)

Lezen: De geboorte van Jezus in het Lucas evangelie

’In die tijd kondigde keizer Augustinus een decreet af dat alle inwoners van het rijk
zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstellling vond plaats tijdens het
bewind van Quirinius over Syrié. ledereen ging op weg om zich te laten inschrijven,
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te
laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was,
reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die
Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl zij daar waren, brak de
dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Ze wikkelde hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen
geen plaats was in het gastenverblijf.’ (Lucas 2:1-7, NBV21).

Lezen: De herders zien een stralend licht

‘Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de
wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze
omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel
zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote
vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder
geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een
pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En
plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de
woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die
Hij liefheeft.” (Lukas 2:8-14, NBV21).

Zingen: Eeuwen geleden

Eeuwen geleden,
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kwamen getreden

herders in Bethlehems arme stal.
Zacht ziet de moeder neer

op 't Kindje, klein en teer,

't hemelse licht schijnt overal.

Kind in de heil'ge nacht,

dat ons Gods liefde bracht,

ook wij staan om uwe krib geschaard.
Lief, heilig Kindekijn,

nu wij zo stille zijn

klinkt zacht en teder: Vreed' op aard.’

https://youtu.be/d3g2JvzvfRw?si=97pGbvinlcF1dTLL

Zingen: Heerlijk klonk het lied der Engelen

Heerlijk klonk het lied der Eng’len
In het veld van Ephrata:

Ere zij God in de hoge,

looft de Heer, Halleluja!

Refrein:

Vrede zal op aarde dagen,

God heeft in de mens behagen;
Zalig die naar vrede vragen.
Jezus geeft, die hoort Zijn stem.

Jezus kwam op aarde neder
als een kindje klein en teer;
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen,
Hij was aller Hoofd en Heer.

Refrein

In een kribbe lag Hij neder,
weldra werd een kruis Zijn troon;


https://youtu.be/d3g2JvzvfRw?si=97pGbvIn1cF1dTLL

ja, om zondaars te verlossen,
droeg Hij spot en smaad en hoon.

Refrein

Leer ons bij Uw kribbe buigen,
leer ons knielen bij Uw kruis,
leer ons in Uw naam geloven,
neem ons eens in 't Vaderhuis

Refrein

(Zangbundel Joh. De Heer 70)
https://youtu.be/ng8letlwzjo?si=ggN58SWKVs000Kn2

Koning David had het al over een Heerser die komt en die is als het licht van de
morgen wanneer de zon opgaat.

Lezen: De laatste woorden van koning David

‘De Geest van de Here heeft door mij gesproken, en Zijn woord is op mijn tong. De
God van Israél heeft gezegd, de Rots van Israél heeft tot mij gesproken: Er komt
een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods. Hij
is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder
wolken; als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde.” (2 Samuel
23:2-4, HSV).

En Johannes de Doper getuigt van Hem aan het begin van zijn roeping.
Lezen: Het vleesgeworden Woord

’In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het
was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets
ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor
de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar
macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette
Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door


https://youtu.be/ng8JetIwzjo?si=gqN58SWKVs00OKn2

hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van
het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het
Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld
Hem niet. Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben
Hem niet ontvangen. Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij
het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.’ (Johannes 1:1-12,
NBV21).

Jezus is het ware licht dat ieder mens verlicht. Wij mogen ook lichtjes zijn in de
donkere nacht, in de wereld om ons heen.

Zingen: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’;

jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn!

Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet

of het helder licht geeft of ook bijna niet.
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn

jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn!

Jezus zegt ons ook dat 't zo donker is

overal op aarde zond’ en droefenis.

Laat ons dan in "t duister held’re lichtjes zijn;
jij in jouw klein hoekje en ik in ‘'t mijn!

https://youtu.be/kpfjV6JwWz0?si=pBjhMJhFy2Hz_rCx

Lezen: Wandel als kinderen van het licht

‘"Want eens was u duisternis maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de
weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort en
gerechtigheid en waarheid.” (Efeze 5:8 en 9, NBV21).


https://youtu.be/kpfjV6JwWz0?si=pBjhMJhFy2Hz_rCx

Zingen: Ik wandel in het licht met Jezus

Ik wandel in het licht met Jezus,

het donk're dal ligt achter mij,

en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen,
Welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,

en 'k luister naar Zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,

geen duist're wolk bedekt de zon,

en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.



Refrein

Ik wandel in het licht met Jezus,

mijn ziel is Hem gans toegewijd,

met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Refrein

Ik wandel in het licht met Jezus,

o mocht ik zelf een lichtje zijn,

dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Refrein

(Opwekking 214)
https://youtu.be/vOIWspsRFlg?si=wwF1IS_egPHCakvt

De Here Jezus wordt ook wel de blinkende Morgenster genoemd. De Morgenster
is de laatste ster die vlak voor het begin van de dag nog te zien is.

Lezen: De blinkende Morgenster

‘Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.’
(Openbaring 22:16b, HSV).

Zingen: Stille nacht, heilige nacht

Stille nacht, heilige nacht

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal
Hij, der schepselen Heer

Hij, der schepselen Heer.

Hulploos kind, heilig kind,


https://youtu.be/v0IWspsRFlg?si=wwF1IS_egPHCakvt

dat zo trouw zondaars mint.

Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
werd Ge in stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.

Leer me U danken daarvoor.

Stille Nacht, heilige nacht!

Vreed’ en heil wordt gebracht,

aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!

(Liedboek 2013 483, Liedboek voor de kerken Gezang 143)
https://youtu.be/nLo9yJIOEhk?si=z1 gEXXFWWPQub4sN

Zingen: Licht van de wereld

Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis,
nu mag ik zien wie U bent.

Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer,

bij U wil zijn elk moment.

Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden,

U wil ik erkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij!

Hemelse Heer,

U, die hoog en verheven bent,

Koning vol glorie en macht,

bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af.

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.


https://kerkliedwiki.nl/Liedboek_2013
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Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.

(Opwekking 595)
https://youtu.be/vE8eed8IBGk?si=Zjcb6RV47n5KG54P

Afsluiting en dankgebed:

Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te
doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus
Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Efeze 3:20, 21,
NBV21).

Zingen: Ere zij God

Ere zij God

Ere zij God

In de hoge

In de hoge

In de hoge

Vrede op aarde
Vrede op aarde

In de mensen

Een welbehagen

Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
Vrede op aarde
Vrede op aarde

In de mensen

In de mensen

Een welbehagen

In de mensen


https://youtu.be/vE8eed8lBGk?si=Zjcb6RV47n5KG54P

Een welbehagen
Een welbehagen
Ere zij God

Ere zij God

In de hoge

In de hoge

In de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen
Een welbehagen
Amen

Amen

https://voutu.be/ZMtkoWo45ME?si=xQ4R203IWf0OBCFba

De redactie van Elisabeth Magazine wenst u gezegende Kerstdagen!



https://youtu.be/ZMtkoWo45ME?si=xQ4R2O3lWf0BCFba

